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Geschreven door Mark
zondag 07 september 2003 00:00

Lengte toertocht:      155 km.
Rijders:                      Ivo, Bart, Martijn, Ronald, Peter, Dorine, Sjouke, Marian B, Menno, Mark,
Luuk, Evert, Florence.
Bijrijder:                     Joke

We begonnen de dag gelukkig goed. Toen ik ‘s morgens wakker werd na een avondje stappen,
keek ik naar buiten en zag dat het erg bewolkt was en een beetje mistig. Ik wou wel graag
rijden, maar moest even weten wat voor pak ik aan zou trekken. Ik had even het weerbericht
gebeld en bleek dat het weer op zou klaren en dat het ongeveer 22 graden zou worden. Ik blij,
want ik kon mijn leren pak aantrekken i.p.v. mijn zuurstokpak J.

      

Aangekomen bij het clubhuis, waren er al een aantal mensen aanwezig. Eerst maar een kop
koffie of kop thee en even bijpraten met elkaar. Rond 10.30 uur zijn we eindelijk op de motor
gestapt en waren we klaar voor onze “Nazomerrit”. Natuurlijk reed onze vertrouwde reisleider
Ivo voorop. Eerst reden we richting Almen. Mooie wegen daar, toen zijn we richting Harfsen
gegaan. In Harfsen moesten we nog even uitkijken voor werkzaamheden aan de weg. Er lag
daar veel grind. Nadat we door Harfsen waren gereden, gingen we richting Lochem en Laren.
Nadat we door Laren waren geweest, gingen we richting Markelo. Er waren mooie wegen daar
naar toe. We bleven daar een tijdje rijden in de Achterhoek, totdat we even een pauze namen
naast een weiland waar veel paarden stonden. Natuurlijk werden daar weer de nodige
opmerkingen gemaakt over deze dieren. Zeker de jongeren onder ons zaten vol bewondering te
kijken naar de grote geslachtsdelen van de paarden. Na de korte stop zijn we verder gereden
richting Duitsland. Het was toen al voorbij 12.00 uur en we kregen allemaal toch wel redelijk
trek. We stopten in een klein Duits plaatsje dichtbij de Nederlandse grens. Er stond daar een
grote touringbus met Duitse voetballers, volgens mij, die net klaar waren in het hotel/café. Wij
gingen daar naar binnen en namen daar een kop koffie of thee. De eigenaar sprak redelijk wat
Nederlands en we kwamen erachter dat we ook eten konden bestellen. Er was de keuze tussen
een uitsmijter of een snitzel met frietjes.
Nadat we hadden besteld en het eten werd opgediend, hebben we er heerlijk van genoten. Het
smaakte allemaal heel goed. Echter tijdens het eten, kreeg Menno via sms van zijn vader te
horen dat er een groot ongeluk had plaatsgevonden op de A28, waarbij motorrijders bij
betrokken waren. Ook zouden er mensen zijn overleden. Dit plaatste toch wel een stempel op
onze gezelligheid.

Nadat we klaar waren met onze lunch, hadden we de motor gepakt en zijn we weer gaan rijden.
We zaten ongeveer ten hoogte van Zwolle toen we weer terug kwamen in Nederland. We zijn
toen zuidwaarts gereden via allerlei dijkweggetjes en mooie bochtenwegen langs weilanden.
Via Ruurlo gingen we naar Zelhem toe, waar we via een mooie weg via Baak, richting Zutphen
gingen. Toen we bij het clubhuis terug kwamen, hebben we gezellig nagepraat onder het genot
van een kop koffie of thee. Joke ging gehaktballen braden, als proef voor gebruik bij de
Bokkenrit. De gehaktballen vielen goed in de smaak bij de mensen. Na een half uurtje daar te
hebben gezeten, ging iedereen weer naar huis toe en hebben we genoten van een prachtige
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motor rij dag.

Groetjes, Mark
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