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Madelon laat haar ochtendloeier, ik kijk op de wekker; 6 uur in de ochtend! Goh, ze is een half
uur later dan anders.

“‘Mam, mogen we een videootje gaan kijken”, onze dochters, ik kijk weer op de klok; 7 uur,
normale tijd.

Ik denk even na, wat voor een dag is het vandaag? Oh ja, zondag, moet ik me niet verslapen,
straks de Herfstrit van de motorclub. Mijn ogen vallen weer dicht.

Weer word ik wakker, ik weet niet waarvan, weer die ogen naar de wekker; kwart voor negen.
Chips (ik mag dat Engelse woord voor p..p niet zeggen van mijn dochter), dan moet ik eruit,
wassen, scheren, aankleden, naar de keuken, broodjes afbakken, koffie en thee zetten.

Zo even rustig de zondagkrant lezen. Kopje koffie en een croissantje erbij, dochters en
vrouwlief zitten ook al druk te kauwen. He, een stukje over de band waar de jeugd van de club
naartoe is geweest, maar even uitknippen en in de motortas doen.

De mobiel, sigaretten, aansteker en portemonnee er ook meteen maar in, anders vergeet ik die
weer.

Ik kijk weer eens op de klok, tien over half tien. Nou even doorwerken, oei de koffie is heet, toch
maar even doordrinken. Ik brand mijn bakkes net niet.

Laarzen aan, broek aan, oh nee, eerst naar de plee, dan broek aan, jas aan. Helm,
handschoenen en bril mee, vrouw en dochters een zoen, hoes van de motor en naar het
clubgebouw.

Zo, lekker een dagje toeren met de club. Ik heb er zin in.

Joke, Greet en Martin zijn al aanwezig, maar nog geen koffie.

De keuken was nog op slot en de dames konden er niet in. Gelukkig kwam na een telefoontje
de kantinebaas heel viug om de keuken te openen. De koffie loopt al snel door.

Langzaamaan komen de andere leden binnendruppelen. Bakkie koffie, lekker stukje speculaas
erbij en een beetje OH-en, gezellig!

Rond 11.00 uur neemt “Mister routeuitzetter” Bart namens de tourcie het woord. Het wordt een
route van ongeveer 133 km en 900 meter en op de stopplaats is er een verrassing voor ons.
We zullen vertrekken in 3 groepjes vlak achter elkaar, dus niet zoals gewoonlijk met 10 minuten
ertussen. Dit i.v.m. de verrassing.

Dus karren maar! Ook dit keer is het de tourcie weer gelukt, mooie binnenweggetjes met
lekkere bochten en weinig last van ander verkeer. Kijken naar koetjes (geen kalfjes, het is
herfst!), paardjes, bossen en weilanden. Zo nu en dan door een al dan niet pittoresk dorpje of
een gat waar ik nog nooit van gehoord heb. Wie kent nou bijvoorbeeld Okkebroek (ik in ieder
geval niet). In Bathmen wordt het even apart. Een stuk weg is opgebroken en er is een
omleiding. Nemen wij de omleiding? Wel nee, we gaan gewoon een stukje terrein rijden. Tja dat
krijg je als Ivo voorop rijdt. Met zijn motor is dat geen probleem! De rest, inclusief twee
Goldwings, hobbelen er voorzichtig achteraan.

De Tourcie heeft in ieder geval naar de leden geluisterd. Dit keer geen Posbank in de route,
maar wel een andere molshoop: de Holterberg, ook mooi!

Rond half één komen wij op de stopplaats aan in Raalte en inderdaad wacht ons daar een
verrassing: in “Taverne Tivoli” hebben ze erwtensoep! Lekker! En er is nog een verrassing:
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Joke en Greet zijn met de auto gekomen om gezellig met ons mee te lunchen.
Na de lunch bezoeken we het “Harley en Indian museum” wat stomtoevallig naast onze
stopplaats ligt.

We krijgen een rondleiding van de eigenaar, die over elke motor die er staat wel een verhaal
weet te vertellen. Boeiend en leuk, maar sommigen vinden de verteller soms wel erg lang van
stof. Ik heb er van genoten!

Om half 4 staan we allemaal weer buiten en gaan we het tweede deel van de route rijden. Bij
Wijhe het pontje op, altijd weer leuk, en dan een stukje over de Bandijk. Volgens een aantal
mensen hadden we de hele dijk af moeten rijden, maar dat gebeurt niet. Vlak nadat we de dijk
af zijn, knijpt een aantal mensen behoorlijk in de remmen. We zijn in een plaatsje waar een
aantal van onze leden zich toch blijkbaar thuis voelt: Oene (dat er een plaats bestaat met zo’'n
naam!).

Maar, omdat de rest gewoon doorrijdt, volgen deze remmers ook maar weer. Nog even een
rondje om vliegveld Teuge, waar op dat moment een aantal parachutisten in de lucht hangt.
Leuk om te zien, je vergeet haast om op de weg te letten! In de verte zijn ook nog twee
luchtballonnen te zien.

Via Twello en Voorst gaan we terug richting Zutphen. En, zoals gewoonlijk, moet een aantal
mensen het gas nog even losdraaien. En vlak voor “De Hoven”, flits, flits, flits. Florence, die viak
voor mij rijdt, en ik trekken gelijktijdig vol aan de rem en met een keurig gangetje van minder
dan 80 km/h rijden wij langs de flitspaal.

Werden onze motorrijders nou geflitst of waren het tegenliggers die te hard reden? Over een
paar weken zullen we het weten....

Rond half 5 zijn we weer terug in het clubhuis, alwaar Joke en Greet de koffie alweer klaar
hebben. Met z'n allen nog even een kopje koffie drinken, afrekenen aan de bar en dan naar
huis.

Ik heb weer een geweldig leuke dag gehad en de verrassing(en) beviel(en) me primal

Op naar het Herfstfeest op 20 november, ik heb er nu al zin in!

Ik heb er absoluut geen spijt dat ik lid van deze club geworden ben. Elk evenement is tot nog
toe voor mij een feestje geweest. Bedankt iedereen!

Niek “Mickey Mouse” Warmoltz.
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