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Dit voorjaar — ik werkte net in Gouda — leerde ik Pieter Kleintjes kennen. Een collega die
dagelijks — weer of geen weer — op zijn BMW op en neer rijdt van Utrecht naar Gouda. Hij had
mij ook eens op mijn motor bij een bedrijfsuitje gezien. Na enkele gesprekken bleek hij wel
interesse te hebben in de Lenterit van de MC Bicyclette. Hij schreef zich pas na sluitingstijd in,
maar hij en zijn maatje Roald van Wijk waren erg enthousiast over die rit. Later dit jaar bij de
Bokkenrit waren ze weer van de partij. Op zoek naar een boeiende invulling van een clubavond
dacht ik aan zijn enthousiaste verhaal van de tocht die zij samen in augustus dit jaar naar de
Noordkaap hebben gemaakt. Hij wist ons dus al te vinden, is enthousiast over onze club en ons
honk en liet zich snel overhalen om het verhaal te vertellen en de nodige beelden te laten zien.

Op de vrije vrijldagmiddag hebben ze hun presentatie voltooid. Aan het einde van de middag
waren ze in Zutphen. Marieke wilde wel voor vier man koken, dus aten ze gezellig mee. Met
dank aan Stan was er in de loop van de week nog een beamer geregeld. Dus kon het feest
even na achten beginnen.

De beide heren namen ons vanaf Noord-Denemarken het hele stuk mee naar de Noordkaap.
Een beetje regen in Bergen maar verder veel zon en goed weer. De diverse pontjes en
veerboten bleken prima rustpunten te zijn en het wachten bood volop gelegenheid om wat thee
te zetten of een eigen potje te koken. Trondheim was de laatste grote stad, daarna slingerde
hun route zich heel afwisselend verder langs de kust en over de Lofoten. Een walvissafari en
een scheepsmotorenmuseum vormden een mooie afwisseling op het anders zo eenzijdige
menu van weg, brug, motor en natuur. De vele nieuwe bruggen in Noorwegen leverden
prachtige beelden op als van dinosaurussen temidden van uitgestrekt water en groen. En een
prachtig beeld is de motorrijder die als een vlieg geplakt lijkt tegen een steile wand welke de
oprit naar een brug blijkt te zijn.

Een Italiaans paar had in Denemarken hetzelfde plan en als een wonder was men na
anderhalve week tegelijk op de Noordkaap. Pieter en Roald reden gemiddeld 300 kilometer per
dag en voor hun hele vakantie hadden ze per persoon ruim 1600 Euro nodig. Veel hebben ze
gekampeerd. Af en toe werd er ook in de bekende Noorse hutten overnacht.

Met een paar tips voor toekomstige Noorwegen-gangers sloten zij hun boeiende verhaal af.
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