
3 september Superbikes

Geschreven door Stan
zondag 03 september 2006 00:00

Zondag 3 september: WK Superbikes
De start van de dag voorspelde al niet veel goeds. Mijn motor liep niet - alleen aanduwen bracht
voorlopige redding - zelfs de vooruitzichten waren minder … regen met in de loop van de dag
zonneschijn.

      

Omdat we niet van suikergoed zijn en toch vertrouwen hadden in de weermannen (en vrouwen)
opnieuw naar Assen. Nu via de A’s om op de legale manier in Assen te komen.
We waren niet te enigen, het circuit liep al aardig vol.
Het eerste buitje viel! Het zouden er een heleboel worden. Het hield niet op, alle kleding was
doordrenkt, het water sopte in de laarzen en dan om vier uur eindelijk “de zon “. Alle kleding op
het droogrek van de wand in de Geert-Timmer bocht.
Om half zes maar even de ANWB geraadpleegd i.v.m. het niet werken van de motor. Met
behulp van een ter plekke gemaakt kabeltje hebben we het startrelais kunnen doorverbinden,
zodat we in ieder geval thuis konden komen.
Stan
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