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De weersvoorspellingen waren wisselvallig op zondag 27 mei, de dag van onze 2e Lenterit.
Toen ik ’'s morgens wakker werd, hoorde ik geen regen. Argwanend deed ik de gordijnen open
en ja hoor, het was droog. |k had veel zin om de tocht te rijden, dus dat was goed nieuws.

Na een snelle douche en ontbijtje de motoren buiten gezet, maar toen we bezig waren met de
motorpakken begon het ineens toch te regenen! Even de buienradar bekeken en toch maar
besloten om richting Zutphen te rijden.

Er waren weinig motorrijders te bekennen in en rond het clubgebouw, maar het was binnen
gezellig. Er was een aantal leden aanwezig en ook wat rijders van buiten de club. Een andere
groep was al van start gegaan voordat wij er waren.

Na veel overleg, analyse van het wolkendek en bijoehorend gespetter, besloten Luc, Erik,
Dorine en ik tegen 12 uur om te gaan rijden. Menno en Bernard waren ook met de motor

gekomen maar zij namen de gok niet wat betreft het gespetter, zij bleven het clubgebouw
bewaken.

De route leidde ons door de Achterhoek en met de weergoden op onze hand tuften we lekker
door over de smalle weggetjes. Na een korte rook- en plaspauze kwamen aan bij Erve Kots,
waar we als lunch en flinke pannenkoek aten. Erik had de avond ervoor nogal wat van het in de
Achterhoek zeer bekende gele vocht naar binnen gegoten en zag er na een halve pannenkoek
met ham, kaas en champignons niet zo fit meer uit. Gelukkig liet hij zich niet beinvloeden door
de naam van het restaurant en na een uurtje sprongen we weer op de motoren.

Inmiddels was de weg overal opgedroogd en het laatste deel van de tocht kon het een stukje
sportiever. Het was duidelijk dat Luc de gehaktballen van Greet al rook, want hij kreeg meer en
meer haast. Die haast bleek volkomen terecht, want de ballen smaakten inderdaad heerlijk. In
het clubgebouw werd nog wat nagepraat over de rit en langzaam druppelden de leden richting
huis.

Met een aantal hadden we nog afgesproken om ’s avonds naar de bios te gaan en de dag werd
afgesloten door een eind-goed-al-goed met Mister Bean. Al met al een leuk dagje dat, zeker
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voor ons groepje, gelukkig niet in het water gevallen is.

Groeten Peter
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