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“Eerste Bokkenrit van nieuwe motorvereniging”.
Onder deze wervende kop stond de aankondiging van de Bokkenrit in de edities van het
Gelders Dagblad. Onze eerste echte toertocht met open inschrijving! 
Maandenlang was er al over gesproken. Bart had een prachtig draaiboek voor de organisatie
gemaakt en iedereen had enthousiast meegewerkt aan de voorbereidingen. We hadden geen
idee op hoeveel motorrijders we konden rekenen. Het konden er tien zijn, maar ook wel 50.

      

Het bleef gissen. De organisatie en de locatie waren in orde, maar het weer zou wel eens
bepalend kunnen zijn. En dat zag er voor die zondag niet al te best uit. Althans, ’s ochtends zou
het nog een poosje droog zijn, maar voor de middag was zeer slecht weer voorspeld.

  

Al om kwart over acht waren we die dag met zo’n tien mannen en vrouwen in De Harmonie in
Laag Soeren. Snel werd de inschrijftafel (met laptop) klaargezet, de vlag opgehangen, de
tafeltjes voorzien van tijdschriften en Florence ....., die ging met de stofzuiger rond.
De jongens hadden buiten de motoren zeer tactisch en opvallend neergezet. De oplettende
motorrijder kon ons niet missen.

Gelukkig kwamen om goed negen uur de eerste toerrijders binnen druppelen. Uiteindelijk
hebben we 40 deelnemers mogen begroeten. En ze kwamen niet allemaal uit de buurt.
Sommigen hadden meer dan 130 kilometer gereden om in Laag Soeren te komen. Ook een
groepje was per ongeluk in Hoog Soeren terechtgekomen, had daar ontdekt dat men niet goed
zat en kwam uiteindelijk rond half twaalf nog inschrijven.
Enthousiast was ook die meneer, die zonder helm maar met zijn zoontje, zich alvast kwam
inschrijven, maar eerst nog even naar de Kerk moest en daarna zou gaan toeren. En dan dat
stel uit Harderwijk, dat ook alvast kwam inschrijven en een routebeschrijving meenam, maar de
tocht pas in de loop van die week zou gaan rijden. Dan hadden ze wat meer tijd en het weer
zou dan ook beter zijn.

  

De deelnemers hadden de toertocht of van de LOOT kalender gehaald of uit de krant. Men
vond het inschrijfgeld laag, want deelnemen voor een bedrag van € 3,25 komt niet meer voor.
En dan nog een kopje koffie met bokkenpootje gratis! “Hoeft toch ook niet zo duur te zijn” vond
onze penningmeester.

  

Het weer zat niet echt mee. Wie ’s ochtends op tijd was vertrokken, reed tussen de buien door
en hield het droog. Maar wie ná elf uur was vertrokken had flink wat buien gehad. Trouwens,
daar hoor je ze niet over klagen.  Uit de enquêtes, die na afloop werden ingevuld, bleek wel hoe
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zeer men het waardeerde dat zo’n jonge vereniging het aandurfde om een tocht te organiseren.
De meeste deelnemers zijn van plan om volgend jaar weer mee te doen. Er werden nog enkele
goede tips gegeven. Die nemen we ter harte.

  

Wij zijn zeer tevreden over de opkomst en zijn blij met alle lof én goede raadgevingen.
Voor volgend jaar staat de datum van de Bokkenrit al vast: 4 oktober!  

  

Groeten van Greet
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